


Airborne at the Bridge
Rijnkade 150 | Amhem

Met fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug vertelt Airborne
at the Bridge de persoonlijke verhalen van de Britse luitenant John Grayburn, de
Duitse Hauptsturmfiihrer Viktor Eberhard Grabner en de Nederlandse kapitein
Jacob Groenewoud die op deze plek vochten en sneuvelden tijdens de Slag om
Arnhem in september 1944.

Executie van Arnhemse burgers
Bakkerstraat 62 | Arnhem

Op dinsdagmorgen 19 september worden vijf Nederlandse burgers door Duitse
soldaten de garage van Van Gend en Loos aan de Bakkerstraat 63-64 binnen
gevoerd. Kort daarop klinken schoten en blijken deze viff personen standrechtelijk
te zijn geéxecuteerd.

Jan Dommering, een dappere hotelier-biljarter
Jan Dommeringpad | Arnhem

Dit pad is vernoemd naar Jan Berend Dommering, een bekende Arnhemmer

die de Slag om Arnhem en de periode erna van dichtbij meemaakte. Jan
Dommering was een hoteleigenaar en een internationaal bekend biljarter. Tidens
de oorlog werkt hij samen met het verzet en blift hij ook na de Slag om Amhem
in zijn hotel wonen. Een opmerkelijk oorlogsverhaal van een bekende Arnhemmer.

Burgers gevangen tussen twee vuren
Eusebiusbuitensingel 66 | Arnhem

De strijd rond de verkeersbrug trof niet alleen Britten en Duitsers, maar ook
Nederlandse burgers. Veel van de mensen die rond de brug woonden, scholen
in hun kelders totdat de situatie te gevaarlijk werd en zij tidens de gevechten en
tussen de strijdende partijen door zichzelf in veiligheid moesten zien te brengen.
Een van deze families die dit overkwam, was de familie Hoefsloot aan de
Eusebiusbuitensingel 59, waar nu het kantoorgebouw van Rikswaterstaat staat.

Killick’s patrouille
Markt | Arnhem

Op maandagmiddag, 18 september 1944, gaat een patrouille onder leiding van
kapitein Killick via de Oranjewachtstraat en Eusebiusplein richting de schipbrug.
Daar hopen zij contact te leggen met andere Britse luchtlandingseenheden die,
naar men hoopt,

onderweg zijn om de troepen bij de brug te versterken. Het werd de Britse
troepen bij de brug duidelijk dat de Duitse troepen hen steeds strakker
omsingelden en dat enige hulp en versterking van buitenaf voorlopig op zich
liet wachtten. Niemand kon op dat moment weten dat de Britse eenheden in
Arnhem-West de brug nooit zouden bereiken.

Bombardementen luiden de Slag om Arnhem in
Janspoort | Arnhem

0Bij Operatie Market Garden denken veel mensen aan de luchtiandingen

bij Arnhem, Nijmegen en Eindhoven en de moeizame opmars van het Britse
grondleger. Maar voordat dit allemaal begon, voerden de Britse en Amerikaanse
bommenwerpers aanvallen uit op Duitse gronddoelen in Nederland en specifiek
in het gebied waar de luchtlandingen zouden plaatsvinden. Het doel was om
zoveel mogelijk de Duitse luchtafweer en viiegvelden uit te schakelen en ook
bekende of vermoedelijke Duitse troepenconcentraties te vernietigen.

De oorlogshistorie van het concertgebouw
\elperbinnensingel 15 | Arnhem

Het Concertgebouw Musis Sacrum wordt tijidens de Tweede Wereldoorlog
uitgebreid en veelvuldig door de Duitse bezetter gebruikt. Eerst als
recreatiegebouw voor Duitse soldaten en om grote evenementen voor de

Nazipartjj te organiseren, en tijdens de Slag om Arnhem om krijgsgevangen Britten
te verzamelen.

Een Nederlandse oorlogsheld
Rijnkade 150 | Arnhem

Na de oorlog is deze omgeving als plantsoen ingericht en heet tegerwoordig het
Jacob Groenewoudplantsoen. Groenewoud was een Nederlandse luitenant die
ingedeeld was bij een zogeheten Jedburgh team en verbonden werd aan de

Britse 1e Luchtiandingsdivisie. Op woensdag 19 september 1944 was de medische
situatie bjj de brug erg nijpend. Groenewoud probeerde contact te leggen het met

St. Elisabeth Gasthuis om medische hulp te regelen. Omdat telefoons bij de brug niet
meer werkten, probeerde hij met zijn collega, luitenant Todd, om door de Duitse linies
het huis van een nabij wonende arts te bereiken om van daaruit te telefoneren.
Tiidens deze poging werd Groenewoud dodelijk getroffen. Op 27 juli 1945 werd hij
postuum onderscheiden met het ridderkruis vierde kiasse van de militaire Willems-
Orde, de hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent.

Een Duitse soldaat bij de verkeersbrug van Arnhem
Broerenstraat 51 | Arnhem

Het middeleeuwse gebouw hier naast de kerk, het Duivelshuis of Maarten

van Rassumhuis genoemd, werd tiidens de Slag om Arnhem bezet door Duitse
troepen. Een groep SS-soldaten onder leiding van SS-korporaal Horst Weber trok
hier binnen om dit deel van het gebied rond de brug af te sluiten. De volgende
dagen maken zij de gevechten van dichtbij mee. Horst overleeft de gevechten,
maar het laat een diepe indruk op hem achter.

Een ravage

Willemsplein | Arnhem

Op 17 september 1944 landden 10.000 Britse parachutisten bij Arnhem om de
Rijnbrug te veroveren. Voorafgaand aan deze luchtlandingen werden Duitse
stellingen en kazernes gebombardeerd, onder anderen de Willemskazerne in
Arnhem. Deze stond midden in de stad waarbij ook de omliggende gebouwen
geraakt werden. Het restaurant Royal en de HBS aan het Willemsplein, de
Wehrmachtskazerne in de Bloemstraat, de Steenstraat, de Menno van
Coehornkazerne aan de Hoflaan, de magazijnen aan de Beekstraat, de
Vijverlaan, het Sint Catharinegasthuis en de Stadsschouwburg werden getroffen.

Airborne Monument Arnhem
Airborneplein | Arnhem

Het Airborne monument in Arnhem is een beschadigde pilaar uit het

wvoormalige Paleis van Justitie die op een sokkel is geplaatst. De pilaar staat

als een gedenkteken voor de herinneringen aan de dood, maar ook aan de
overwinning en het leven. De tekst op de pilaar luidt: ‘17 SEPTEMBER 1944’. Naast
het monument hangen er twee reliéfs aan de muur, één van het Airborne-

symbool Pegasus en één met de tekst “Battle of Arnhem 44, Bridge to the future
A"

De verkeersbrug bij Arnhem
Nijmeegseweg/Nieuwe Kade | Arnhem

Ruim drie dagen hielden 750 Britse luchtlandingstroepen stand rond de
noordelijke oprit van de brug. Omsingeld door Duitse troepen en zonder de
mogelijkheid tot versterkingen of nieuwe munitie, wisten zij keer op keer Duitse
aanvallen te stoppen. Maar de situatie werd steeds nijpender; munitie was er
bijna niet, het aantal doden en gewonden liep hard op en de Duitsers drongen
de Britten systematisch in een steeds kleiner gebied. In de nacht van 20 op 21
september was de strijd voorbij. Overgebleven Britse soldaten probeerden nog
te ontsnappen, maar vrijwel alle Britten waren ofwel gedood of belandden in

krijgsgevangenschap.

De Joodse gemeenschap van Arnhem
Pastoorstraat 18 | Arnhem

De bloeiende en uitgebreide Joodse gemeenschap in Arnhem, een van de
oudste in Nederland, wordt hard getroffen in de Tweede Wereldoorlog. 1.300 van
de ongeveer 2.100 Joodse Arnhemmers overleven de oorlog niet.

N

Een zwaar beschadigde en leeggeroofde stad

Willemsplein 22 | Amhem

Arnhem kwam een groot deel van de oorlog goed door, maar op 17 september
1944 kwam de stad midden in de gevechten te liggen. Na de slag om Arnhem
moesten de inwoners van de stad hun huizen gedwongen verlaten en werd
Arnhem een spookstad. Pas op 15 april 1945 werd Amhem, verlaten en
leeggeplunderd, bevrijd na vier dagen strijd in wat ook wel de Tweede Slag om
Arnhem wordt genoemd. De wederopbouw zou echter nog jaren duren.

De verdediging van de Van Limburg Stirumschool
Eusebiusbuitensingel 53 | Arnhem

Op deze plek stond voor de oorlog de Van Limburg Stirumschool. Tijdens

de Slag om Arnhem werd deze school ingenomen door een groep van 30
Britse genisten en een groep van dertien man van C Compagnie van het

3e parachutistenbataljon. De school werd een felbevochten plek tijdens de
gevechten rond de brug en tot het laatst toe probeerden de Britse verdedigers
stand te houden.

John Frost Brug
Nijmeegseweg/Rijnkade | Arnhem

Eén van de gewonden die werd geévacueerd was Luitenant-Kolonel John
Frost. Frost had het 2e Bataljon van het begin van de operatie aangevoerd

en kwam nu samen met de andere gewonden in Duits krijgsgevangenschap
terecht. In maart 1945 zou Frost door Amerikaanse troepen worden bevrijd. In
1978 werd de brug over de Rijn naar John Frost vernoemd varnwege de moed
en leiderschap die hij tjdens Operatie Market Garden had laten zien.



